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Wat we van elkaar zien
door Arie van der Stoep

Wat ik graag wil, is dat wie deze stukjes leest, daardoor wordt opgebouwd, wordt bemoedigd en

daardoor weer meer of beter een weg voor zichzelf ziet die begaanbaar is. Een weg met God en

met Hem die we aanbidden, Jezus, onze geliefde Heer.

Want vaak zijn we op zoek, ook al kennen we Hem. Dan hebben we vragen of zitten we om raad

verlegen. Dat komt, doordat God ons dingen wil leren die we nog niet zien. Of waarvoor Hij eerst een

werk aan ons moet doen, voordat we ze kúnnen zien. Dan moet Hij in ons een proces op gang

brengen dat alleen Hij in ons kan laten gebeuren.

Maar één ding bewerkt Hij daardoor zéker. Dat is dat we, wanneer we dit met elkaar delen, meer aan

elkaar verbonden raken, één worden. En dat is een grote genade.

Niet tevergeefs

Want soms laten we ons onderling zo verdeeld maken door onze zwakheden en geestelijke

onvolwassenheid. Wanneer echter dit proces in ons plaatsvindt, is dit het directe gevolg van Jezus’

lijden, sterven en opstanding en van zijn doel daarin met ons: dat we mét Hem gestorven en opgestaan

zouden zijn (1).

Dat we niet alleen gered en gereinigd zouden worden, maar dat we in Hem zouden worden

samengesmeed tot zijn lichaam op aarde (2). Zijn lichaam, dat het wezen van Jezus vertoont (3). Dat vol

is van Hem en dat de nieuwe samenleving is (4) die Hij beoogt en voorbereidt (5) voor zijn nieuwe aarde

- de samenleving van zijn Koninkrijk (6).

Als God dat in mij en in ons allen bereikt en we groeien zo in die eenheid naar elkaar toe, dan is Jezus

niet tevergeefs gestorven en kan Hij zichzelf en zijn Koninkrijk openbaren. En dat is waarnaar we

uitzien!

Niet alleen op die weg

Daarom bid ik God dat Hij met mij en met ons allen tot zijn doel komt, al moeten we daarvoor soms

door donkere dalen heengaan. Ook dan - en misschien moet ik zelfs zeggen: juist dan - echter weten

we dat Hij met ons is (7), ja, mogen we zeker zijn, dat Hij bezig is om zijn doel met ons te bereiken:

door lijden tot heerlijkheid (8).

Wanneer we dat van elkaar zien, worden we bemoedigd. Omdat we zien dat we niet alléén op die weg

zijn. Dat zal ons dichter bij elkaar brengen en ons helpen te groeien in de liefde, waardering en het

respect voor elkaar.

Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 6:5.

Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met

hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding.



(2) 1 Korintiërs 12:27.

Jullie ... zijn het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

(3) Kolossenzen 1:27.

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:

Christus onder u (en in u - AvdS), ...

(4) Efeziërs 1:22-23.

... de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

(5) Efeziërs 5:25-27.

... evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te

heiligen, ...

(6) Titus 2:13-14.

Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland,

Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor

zich te reinigen een eigen volk, ...

(7) Psalm 23:4.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij; ...

(8) 2 Korintiërs 4:17.

Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand

eeuwig gewicht van heerlijkheid.
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